
 

Karin werd opgeleid tot internist-oncoloog in de toenmalige Daniel den Hoed Kliniek in 

Rotterdam. In 2010 werd zij hoogleraar in de palliatieve oncologische zorg aan het huidige 

Erasmus MC. Haar oratie had als titel: “Iedereen verantwoordelijk”. 

Verantwoordelijkheidsgevoel: een term die lijkt te zijn uitgevonden speciaal voor haar. Zij 

stond aan de wieg van onze multidisciplinaire vereniging Palliactief, die in 2010 werd 

opgericht.  

De laatste 8 jaren heeft zij de functie van voorzitter vervuld. Ze was toen al erg druk, maar 

omdat niemand zich spontaan meldde om Kris Vissers in die functie op te volgen, pakte zij de 

handschoen op. Karin is namelijk erg plichtsgetrouw.   

In die 8 jaar heeft zij Palliactief op haar eigen manier geleid. Ze heeft veel voor elkaar 

gebokst in roerige tijden. De oprichting van het Breed Overleg met de werkgroepen 

palliatieve zorg van de diverse wetenschappelijke verenigingen is grotendeels aan haar te 

danken.  

Ze heeft altijd heilig geloofd in een plek voor Palliactief binnen de Domus Medica, een 

verzamelkantoorgebouw in Utrecht, voor zo'n 35 (para)medische organisaties in Nederland.  

 

Karin heeft als voorzitter altijd heel veel werk op haar eigen schouders genomen, misschien 

wel te veel in haar eentje. In haar bescheidenheid trad ze liever niet zo op de voorgrond. Het 

ging haar namelijk altijd om de inhoud, niet zozeer om de vorm.  

Karin is consciëntieus, hardwerkend, goudeerlijk. 

 

Wat (directe) collega’s vinden van Karin: 

De enorme drive die Karin heeft om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren blijkt 

ook uit haar klinische, wetenschappelijke, educatieve en maatschappelijke activiteiten op 

het gebied van de palliatieve zorg. Naast haar inzet voor de wetenschap en de organisatie 

van zorg is zij bovenal een uitstekend clinicus met een groot hart voor de patiëntenzorg.  

Karin is schijnbaar onvermoeibaar en altijd integer. 

 

 


